
 

   

  

 

Het is nu onze 10e dag in La France! Het is ontzettend fijn dat we zoveel hulp hadden bij onze 

verhuizing. En n.a.v. onze oproep in de vorige update is er zelfs een groep van 6 meegegaan naar 

Frankrijk om te helpen om daar te starten. Wat geweldig om met zoveel praktische hulp te beginnen 

hier. Een update in foto's dit keer; enjoy! 



 

 

Zal alles passen?!?  



 

 

Het verhuishulp-inpak-team  

 



 

De avond voor ons vertrek naar Le Rucher. 

Roel en Pieter hebben de bus naar Frankrijk gereden!!  

 

 

Bij aankomst een mooie regenboog als teken van Gods trouw!  



 

 

De volgende dag alles uitpakken  



 

 

De keuken eruit...  



 

 

... en de vloer en muren netjes afwerken zodat Aron hier kan gaan slapen.  


